
Herboren worden 

Als je het niet meer ziet zitten kun je ernaar verlangen iets nieuws te ervaren. Misschien wel een 
nieuw levensgevoel te krijgen. Herboren te worden. 

Over zulke nieuwe ervaringen gaat het ook in de bijbel. Sterker nog: het gaat God om de vernieuwing 
van het hele leven. Deel krijgen aan het goede leven. 

Midden in de nacht komt Nicodemus bij Jezus (Johannes 3: 1-21). Hij is een vooraanstaand man in 
het geestelijk leven. Als je ’s nachts niet kunt slapen, kan dat allerlei diepere gedachten oproepen in je 
leven. Ook gedachten over de zin van je leven. Midden in de nacht kun je niet meer weten waar je het 
zoeken moet. Als Nicodemus bij Jezus komt zegt hij: ‘Wij weten dat u een leraar bent die van God 
gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.’ 

Wij kunnen van alles en nog wat weten, over heel veel kennis beschikken, de hele wereld bij elkaar 
redeneren en daar is niets mis mee. Maar met onze kennis kan het zijn dat we geen diepere betekenis 
aan ons leven kunnen geven. Geen diepere zin zien. De diepere dimensie van het bestaan ontgaat 
ons. Jezus zegt tegen Nicodemus: ‘Alleen wie opnieuw geboren wordt kan het koninkrijk van God 
zien’.  Als Nicodemus dat niet begrijpt zegt Jezus: het gaat erom geboren te worden uit water en uit 
geest. Dat heeft te maken met de levensopdracht van Jezus. Hij ziet de zin en de betekenis van het 
mensenbestaan in een verbinding met Hemzelf en met God. Het gaat om navolging. Verbinding met 
de gemeenschap van Jezus gebeurt door water en door geest. Door de doop. Zo word je opnieuw 
geboren. Echte levensvernieuwing ontstaat door ons op onze levensweg te laten vernieuwen door de 
geest van God. Het gaat daarbij niet om iets incidenteels, maar om een voortdurend proces. Zo 
ontstaat voor ons uit een weg waar het leven goed is. ‘Just a closer walk with Thee’, zingt Mahalia 
Jackson. 

 


